Achter ons huis lopen reeén vrij,
maar onze geiten zitten vast in de wei.
De kippen scharrelen hier en daar,

hoeven niet te denken aan gevaar.

lk voel me vrij als ik speel,
maar ik voel me vast als ik me verveel.
Ik skelter soms hier en daar,

hoef niet te denken aan gevaar.

Derk Bergman, 10 jaar
Kinderdichter Vlagtwedde 2017
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