
Dunglish
De dansers

ik hou van dans
ik kijk er naar
het liefst naar rappers
want zij zijn cool

ze dansen zo leuk
met handen en voeten
het zijn vaak mensen die lenig zijn

ik vraag me af: ‘doet het pijn?’
ze hebben vaak een Djokins broek aan
en een T-shirt erop met een printje erbij

en ze dansen op straat met een radio
en ze rappen erbij met jo men enzo
en alles is cool net als de pasjes
dus ze hebben alles erop en eraan

Francien Coppens, 10 jaar
Als dichters dansen
Kinderen en Poëzie, 2009/2010

Rot young

A terrible infant called Peter
sprinkled his bed with a gheter.
His father got whoost,
took hold of a cnoost
and gave him a pack on his meter

John O’Mill
Literary Larycook
in Dutch en Double Dutch (1977)


