
Muzikale gedichten

Tempest van Beethoven

De onrust
van de zingende noten
dwaalt door
mijn gedachten

Het is woest
vol twijfel
en kracht
in een dal
vol verdriet

Droom ik woede
en pijn maar
er zijn veel verschillen
terwijl de zingende noten
dwalen door mijn oren

Carmen da Silva van der Meer
Uit: Waar de wind begint, 
gedichten groep 8 
Nassauschool (2012)

Nocturne

Diep in de nacht log van een vorig leven
moet ik denken aan vroeger
iedereen zoekt niemand
en de droom herhaalt zich
zo blijf je uit de wereld

ga naar de weg van de nacht
want deze nachtmuziek
maakt je bang
voor iets wat je niet ziet
ik moet denken aan vroeger
Ken je de weg
ken je hem van ver weg
ga naar de wereld van de nacht
en luister naar een piano
van lang geleden

Groep 8
Uit:  Vissen in de klas, 
gedichten groep 8
Nassauschool (2010)


