
Voorbeelden van regengedichten
Regengebed 

God, of wie ook zorgt voor regen, 
kan het ‘s morgens pas beginnen 
na de klok van kwart voor negen? 

Anders moet ik dus dat pak aan, 
oh dat vreselijke pak waarin 
ik me goed voor gek voel staan. 

En ’t heeft geen zin om onderweg 
in de regen te gaan stoppen. 
Word ik nat, dan heb ik pech.

Goed, ik zit op school te plakken. 
Maar dat zit de hele klas 
want iedereen haat regenpakken.

Bas Rompa
Binnenste buiten (1986)

Regen regen

Regen regen 
Allerwegen 
Rechte stralen 
Water water 
Langs de muren 
Langs de palen 
Vallen vallen 
Langs de bomen 
Natte auto’s 
Gaan en komen 
Loodrecht op de 
Druppelzegen 
Overal is 
Regen regen

Jan Hanlo
Verzamelde gedichten (1989)

De klank van de regen

De klank van de regen,
kun je horen van tik-tik-tik op het raam.
Het stampen van je voeten,
van bom-bom-bom op de vloer.
Dat is leuk,
de klank van de regen
en het stampen op de vloer
kun je horen.
En de klok doet van tik-tak,
tik-tak dat doet de klok.
De klank van de regen,
kun je horen en dat is leuk.
Regen is best leuk,
Want dan zit ik lekker binnen.

Lis Beckers, groep 4 
OBS Aan de Meule, Sittard

Woorden dansen in mijn hoofd 
Kinderen & Poëzie (1999)



Dylan Albarran, 8 jr. (Frankrijk)
Gedichtenposter © Poem Express, 
Rotterdam

Vertaling:

Tik, tak, tok. Zo tikt
de regen in de plas.
Ploef, plaf, plof.
De plas wordt groot,
steeds sneller.
Tik, tak, tok.
Kom, we trekken onze laarzen aan.



Surinaamse variant
Sharisha Wirht, 13 jr. (Suriname)
Gedichtenposter © Poem Express, 
Rotterdam

Nederlandse variant
Sharisha Wirht, 13 jr. (Suriname)
Gedichtenposter © Poem Express, 
Rotterdam


