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Tasnim heeft een gedicht gekozen dat over vriendschap gaat. Vriendschap is voor haar belangrijk en 

zoals ze het zelf verwoordt: “jouw beste vriend moet altijd bij je blijven, wat je ook maar denkt, wat je ook 

maar voelt”.  

 

 

 

Eigenlijk is voor Tasnim de onvoorwaardelijkheid van een echte vriendschap belangrijk: wat de ander ook 

doet, als je een ware vriend(in) bent, dan blijf je bij diegene. Ben je het hier mee eens? Is dat voor jou ook 

de kern van vriendschap? En betekent dit ook inderdaad dat je altijd trouw moet blijven aan een 

vriend(in), zelfs als hij of zij iets doet waar jij echt problemen mee hebt? Is er een grens en zo ja, waar 

ligt die voor jou? Zijn er andere kernwaarden die kenmerkend zijn voor een echte vriendschap?     

 

 

 

 

Schrijf nu zelf een gedicht over vriendschap, waarbij je  

gebruik maakt van een afbeelding.  

Stap 1 – Zoek een beeld dat voor jou de kern van  

vriendschap laat zien. Dat kan een foto zijn, uit een  

krant of tijdschrift of van internet, maar ook een beeld  

of een voorwerp.  

Stap 2- Beschrijf wat je ziet: op welke manier is dit  

volgens jou een uiting van (het thema) vriendschap?   

Stap 3 – Schrijf er een gedicht over. Dat kan je bijvoorbeeld doen in de vorm van een haiku: een kort 

gedichtje dat meestal bestaat uit drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen.  

Stap 4 – Plaats jouw gedicht naast of onder het gekozen beeld. Versterken ze elkaar?  

Schrijf het gedicht zo mogelijk in je moedertaal.  
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