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Als woorden niet genoeg zijn - Miriam Bruijstens 

Uit de dichtbundel Het zout uit je ogen. Dit gedicht gaat over jezelf durven zijn. 
 
Thema’s: 
Liefde, kwetsbaarheid, je ware zelf durven zijn. 

In Als woorden niet genoeg zijn wordt duidelijk dat de ‘ik’ uit het gedicht niet heeft
durven zeggen wat belangrijk was. De woorden stromen in de vorm van inkt uit de
vingertoppen naar de grond. Hierdoor heeft de ander de ‘ik’ nooit echt helemaal
gezien zoals hij/zij/hen is, terwijl die wens er wel is.  

-Wat is er in dit gedicht aan de hand?
-De naaktheid van de ‘ik’ is niet letterlijk. Wat bedoelt de schrijver van het gedicht
hier wel mee?
-Welk doel heeft de ‘ik’ met dit gedicht?


