LESBRIEF

/Zondaars

We zouden brandenind
omdat God ons niet kon |
zoals we elkaar

als twee meisjes liefhadd

het Kruisje om mijn nek
drukt zwaar op mijn bors
terwijl ik haar teder kus
besef ik dat de hemel en
met haar hetzelfde zullen

Luna

ZONDAARS - LUNA WIERENGA

Dit gedicht komt uit de dichtbundel Doe Maar Dicht Maar 2020 (pag.42). Het gaat
over sexualiteit, je anders voelen en wel of niet geaccepteerd worden.

THEMA'S:
LHBTQI+, homoseksualiteit, liefde, geloofsovertuiging.

Dit gedicht sluit goed aan bij de recente actualiteit en gaat over seksualiteit, je
anders voelen en wel of niet geaccepteerd worden door een groep mensen waar
je onderdeel van uitmaakt.

-Waar denk je aan bij het lezen van dit gedicht?

-Wat betekent ‘het kruisje om mijn nek’ in dit gedicht?

-Wat zegt de ik’ uit dit gedicht met de laatste strofe? Wat is de betekenis van haar
woorden?

-Denk je dat we dit gedicht over tien jaar op dezelfde manier zullen lezen?

Wil je meer aandacht besteden aan LHBTQI+? Gebruik dan het boek Gloei! (Querido) van Edward van
de Vendel en Floor de Goede, waarin jongeren aan het woord komen over hun geaardheid en
seksuele voorkeuren. Edward van de Vendel heeft bij ieder interview een gedicht gemaakil ]
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