
Lesmateriaal VO, alle niveaus

Door Joke Aartsen, in opdracht van Poëziepaleis

Thuis is overal
Je woont in een huis van stenen of hout met ramen en 
deuren, een wc, misschien een kelder, een schuur, een 
zolder, een tuin. Al die plekken betekenen iets voor je. 

Dat geldt ook voor een boek dat je leest of als laatste 
gelezen hebt. Zo’n leesboek is je ‘huis’ terwijl je het 
leest en misschien zelfs ook nog wel daarna. Je leeft 
mee met de gebeurtenissen, denkt erover na, je ziet 
plaatsen voor je, voelt weer en wind. De hoofdpersoon 
is iemand met wie je meeleeft. 

1.	Welk leesboek heb jij als laatste gelezen of vond je 
heel mooi? 

2.	Kies een belangrijk gedeelte uit dat boek. Beschrijf 
waarover en over wie het gaat, wat ‘het probleem’ 
is. 

Voorbeeld:
Fenna (13 jaar) uit Groningen las in 2023 het boek Iets 
heel bijzonders van Susin Nielsen, een boek dat gaat 
over school en vriendschap. Ze schreef vervolgens het 
gedicht hieronder, waarmee ze een finaleplaats bij de 
Doe Maar Dicht Maar dichtwedstrijd 2023 bereikte: 

Het donkere nest

Je staat achter het keyboard in
Alex’ kelder, maar hij staat niet
aan. Er schieten allerlei
melodieën door je hoofd. Zelfs terwijl 
je geen
muziek hoort. Het raam staat
open. Je hoort de melodie van
de wind. Je voelt je
donker, leeg, koud en tegelijkertijd rommelig en 

vertrouwd.
Je begint met 
het maken van
geluk in die donkere
kelder.

3.	Schrijf nu zelf een gedicht over de door jou gekozen 
gebeurtenis uit je boek (2)                                                                                                                                             
Je ziet in het voorbeeld hierboven:

•	 je hoeft niet alles uit te leggen

•	 het gedicht hoeft niet te rijmen

•	 de regellengte kan verschillen

•	 breek een zin eens op een onverwachte plek af

•	 probeer te ‘spelen’ met de taal:‘melodie-
muziek’; ‘de melodie van de wind’

•	 beschrijf de omgeving goed (hij ze eruitziet, 
voelt, ruikt)

•	 verzin een sterke laatste zin 

4.	Zet een titel boven je gedicht. Die kun je van de titel 
van het leesboek ‘lenen’ of je kunt met de titel iets 
zeggen over de gebeurtenis of de emotie van je 
onderwerp.

Tip: stuur je gedicht in voor de dichtwedstrijd 
Doe Maar Dicht Maar via www.poeziepaleis.nl !


